
   Datum:  7 maart 2024

   Kenmerk:  SB/WDA/KPW
 

 

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),

In de ramadan, de heilige vastenmaand voor de moslims die aanstaande zondag begint, 

wordt de eerst maaltijd na zonsondergang een iftar genoemd. Vorig jaar hebben 

leerlingen voor het eerst bij ons op school een iftar maaltijd georganiseerd om leerlingen 

en docenten nader tot elkaar te laten komen en zo meer begrip voor elkaar te creëren.

Ook dit jaar willen wij als school graag weer heel onze schoolgemeenschap uitnodigen 

om  te komen voor de iftar. Iedereen is welkom, leerlingen en dinsdagavond 12 maart

docenten, moslims en niet-moslims. Zo kunnen mensen met verschillende 

achtergronden op een leuke manier in verbinding komen met elkaar!

Wij vragen je om iets te eten en/of te drinken mee te nemen, zodat we dat met elkaar 

kunnen delen tijdens de maaltijd (het liefst halal of vegetarisch zodat iedereen ervan kan 

eten). Het is handig om even via  naar Forms in te vullen wat je meebrengt.deze link

Vanaf 18:00 uur is iedereen in de aula welkom om mee te helpen met het klaarzetten 

van het eten. De zonsondergang is dinsdag om 18:37 uur en dan wordt het vasten 

verbroken, waarna we samen aan tafel kunnen. De maaltijd zal tot uiterlijk 19:30 uur 

duren.

We hopen tijdens de maaltijd veel leerlingen en docenten te zien, hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

 

Anita Meulman en Feike Weeda

docenten levensbeschouwing

https://forms.office.com/e/Cq69Yw2BdS

